
   Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

15 juni 2025  Voorganger: dhr. B. Vastenburg 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 
om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

We gaan staan en zingen staande: psalm 121: 1,2 en 3 

 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 
Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israëls wachter wezen. 

 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

 
 

Bemoediging en groet 

 

 

 

 



We zingen psalm 121: 4 

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 
 

We gaan zitten. 

 

Welkom en inleiding op de dienst deel 1  

 

Lied 705: 1 en 4 

 
Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

 

Welkom en inleiding op de dienst deel 2 

 

Kyrie en Gloria 

-Kyrie : Dat zijn vanmorgen drie intenties die we be-amen met het telkens zingen 

van : lied 925    Wek mijn zachtheid weer 

 
Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat. 
 

 

 



Gloria  lied 650: 1,2,4 

 

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 

 

Woorddienst 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: naar psalm 139 (hertaling van Huub Oosterhuis)  

 

Luisterlied 

 

Evangelielezing Marcus 10: 13-16 

 

Zingen lied 782: 1 en 2 

 

Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt 
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt; 

en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 

 
De mensen willen macht en eer en voeren strijd 

en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid; 
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 

Overweging 

 



Luisterlied:  wek mijn zachtheid weer 

Danken en Bidden 

 

Inleiding 1 

FOTO laten zien 

Inleiding 2 

 

Zingen: Lied van het kerkasiel (Melodie : Lied 243) 

 

Een kerk als hof, als welkom thuis  

waar liefde leeft, volharding huist 

een mens alleen, geen kind gemist 

als geestkracht doorslaggevend is 
 

Dichtbij en ver, van overal 
staan mensen op,  het diepe dal  

van onrecht hoopvol te weerstaan 

echt samen-leven aan te gaan 

 

De kind’ren van de rekening 
zij leven in een mengeling 

van vragen ‘’mag ik hier wel zijn’’ 

‘’is mens’lijkheid  hier echt of schijn’’? 
 

Een veilig thuis, een morgen lacht 
wanneer vanuit de Geest gedacht 

jij, nieuwe naaste, warm omarmd 
zo grenzeloos vanuit het hart  

 

Zo krachtig, kwetsbaar en zo waar 
groeit trouw en liefde aan elkaar 

dit antwoord mens’lijk, frank en vrij 
want God voor allen, jou en mij. 

 

Brief aan de kinderen 

 

Gebeden: Voorbeden,  stil gebed en dan het Onze Vader in het Oekraïens  

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst. 

 

Uitzending 

 

 



Zingen slotlied Psalm 82 

 

God staat in ’t midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden: 

Gij machten die het onrecht stijft, 

bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 

hoor: gij moest wezen en geringen 

beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht 

vrijmaken uit der bozen macht. 

 

Gij die in hoogheid zijt gezeten, 

hoe doof en blind is uw geweten! 
Gij machtigen verzaakt uw plicht, 

om uwentwil versaagt het licht. 
Ik sprak wel: goden zijt gij allen. 

Ik had aan u mijn welgevallen. 

Maar nee, gij brengt de chaos weer. 
Ik stort u in de afgrond neer. 

 
Sta op, o God, en richt de aarde, 

Gij geeft aan alles recht en waarde; 

wat zich verheft als god en heer, 
bestraf het en breng vrede weer. 

Van U zijn immers alle volken, 
breek met uw lichtglans door de wolken 

en straal voor ons in majesteit, 
Gij zon van de gerechtigheid! 

 

Zegenbede 

 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

- Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, verblijft in Weydestein, Dr. G.H. Amshoffweg 

4, 7909 AA Hoogeveen. 

 

In verbondenheid aan elkaar, bidden we voor hen die ziek zijn, met verdriet hun 

weg gaan of bij wie de moeite van het leven te zwaar lijkt om te dragen. In het 

omzien naar elkaar mogen we dragers zijn van Gods liefde en nabijheid om die 

door te geven waar ze het hardst nodig zijn. 

 

Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 
(Lied 858) 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur de open inloop in de consistorie van 

de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat met elkaar te delen. 

Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur naar binnen. Van harte 

welkom! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Hennie Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. E. Vleems-Lamberts, Karel Palmstraat. 

 

Beste mensen.  
 

29 juni vieren we de gemeentezondag. 

 

Er is een kleine commissie in het leven geroepen om dit te organiseren. Wat er 

gedaan zal worden en hoe we het brengen is nog een verrassing evenals hoe de 

temperatuur zal zijn. 

We willen wel graag al weten op hoeveel mensen, (jong, oud, gemiddeld, vrouw, 

kind of man) we kunnen rekenen. Daarom gaan er inschrijflijsten a.s. zondag en 

de volgende zondag na de dienst bij het koffie drinken rond om je op te geven 

voor koffie en/of eten op 29 juni. Ook via mobiel of email kan er worden 

gereageerd. ( alywinkel@hotmail.com  

mobiel 0630522280. 

Namens Annie, Tom en Aly 

mailto:alywinkel@hotmail.com


Uitnodiging 

Hallo allemaal, in oktober wordt een Van Gogh dienst georganiseerd. Daarbij is 

gevraagd om een koor wat drie liedjes wil zingen (met pianobegeleiding). Jong en oud 

en iedereen ertussen in is welkom!! Doe je gezellig mee??? Opgeven kan bij 

liesanni@hotmail.com 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 13 juni zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 
 

Zondag 22 juni  

Voorganger: Mevr. R. Dekker-Averesch 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1. Diaconie  

   2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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